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Jakob van
Wielink: “Wie wil
groeien moet
terug naar piyn’

Jakob van Wielink (1974) werd vroeger gepest. De een naam aannemen is één ding, je naam worden is

impact die dat had beknotte lange tijd zijn groei iets anders. Hij is er de afgelopen tien jaar mee bezig

en ontnam hem het zicht op wie hij was, of beter geweest. ‘De paradox is dat je om te groeien terug

gezegd: op wie hij bedoeld was te zijn. Inmiddels moet naar de momenten in je leven die je het meest
helpt hij anderen hun roeping te ontdekken en te en beknot. Dat is onontkeombaar om tot bloei te
leven. Maar daarvoor leidde hij meerdere levens: komen. Wilde ik werkelijk vrucht dragen dan moest
dat van echtscheidingsadvocaat, universitair do- ik voorbij mijn strijd en verwijten komen en mij

cent en kloosterling. Anderhalf jaar leefde hij bij de wonden tot een bron van inspiratie laten worden.’

norbertijnen in de Abdij van Berne toen hijin een Jakob nam het initiatief voor de School voor Tran-
diepe identiteitscrisis belandde: ‘Achteraf gezien sitie, een succesvol organisatieadviesbureau dat groei

het begin van de meest diepgaande reis denkbaar. en verandering centraal stelt. Tk leef mijn roeping en

het verlangen om verder te groeien voel ik door mijn

Toen hij in 2010 intrad koos hij een kloosternaam. ‘Je lichaam stromen. Onlangs heeft mijn moeder, die

legt iets af, opdat de mens die je was geen blokkade mij nog bij mijn oude naam noemde, gezegd dat ze
wordt voor het groeien van de mens die je wil zijn.' me Jakob wil noemen. Dat was een diepe bevestiging

Hij nam zijn derde doopnaam aan, een verwijzing van mijn roeping. Mijn moeder ziet en roept mij:

naar zijn beide grootvaders en aartsvader Jakob. Jakob. En ik vertrouw erop dat God mij ook noemt bij

‘Ik herken zijn worsteling, zijn twijfel. Zijn weg van mijn werkelijke naam.’

vallen en opstaan, maar ook zijn gezegend zijn. Maar www.jakobvanwielink.com
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